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TERTIPLER , İŞÇİ 


SINIFINI YILDIRAMAZ! 


Yığınsal grev 


selibütün yurdu kapladı 


Zonguldak'ta 10 bin işçi direnişe geçti 


şbirlikçi burjuvazinin halkımıza dayattığı ai yaklaşan senato seçimleri dolayısıyla şeklen kaldırıldı.Ancak, Anayasaya aykırı olarak kurulan Devlet Güvenlik Mahkemeleri, yurdun dört yanında devrimciler üzerinde terör estirmeye ve zindan cezaları kes meye devam ediyor. İşbirlikçi burjuvazi, sermayenin çıkarlarını korumak için kurulan bu mahkemeler eliyle işçi direnişlerini önleme- ye,sınıf savaşını engellemeye çalışıyor. 
Ne var ki, burjuvazinin sıkıyönetimleri, 

olağanüstü yetkilerle donatılmış mahkemeleri 


Son bir 


BEREÇ'TE İŞÇİLERİN ÜZERİNE SÜRÜLEN PANZERLERDEN BİRİ 


Üslere el konmadı yeni üsler veriliyor! 


merikan silah ambargosu A nun kaldırılmaması üzerine, Türkiye'deki ABD üsleri ne “"elkonduğu" resmen açıklandı. Sözüm ona faaliyetleri durdurulan üslere Türk bayragı çekilerek "silahlı kuvvetlerimizin tam denetim ve göze timine devredildiği" öne sürüldü. Burjuva basını bu haberlere sayfalarını açtı. Hü- 


kümetin göstermelik "el koyma’ 


kararı allanıp, pullanıp "bagımsızlıktan yana" bir karar-MIŞ gibi piyasaya sürüldü. 
Önçe şunu ı belirtmek gere È kir: İhanet Cephesi hükümeti- ni, göstermelik de olsa bu ka rarı almaya zorlayan gerçek neden, halkımızın gittikçe güçlenip yaygınlaşan anti-em— 


peryalist mücadelesidir.Bu mü 


cadele öylesine gelişmiştir ki, en Amerikancı politikacılar bile bugün açıkça Ameri ~ 


kan yanlısı gözükmekten ürkme 


ye başlamışlardır. 


Üslere el konmadı 


Gerçekte Türkiye'deki ABD üslerine el konmadı. Hükümet, topraklarımızdaki en büyük üs olan İncirlik üssünün NATO'ya devredildiğini açıkladı. İn — 


ÖZÜR 


azetemizin bu sayısı 
G elde olmayan nedenlerle bir ay gecikmiş olarak çıkı yor. 

Bu gecikmeden dolayı oku yucularımızdan özür diler, gazetemizin bundan böyle, eskiden olduğu gibi 15 günde bir çıkacağını duyururuz. 


İŞÇİNİN SESİ 


cirlikle birlikte, İzmir Ke -— malpaşa'daki Belkahve üssü de nükleer silah stokları ile ha rıl harıl çalışıyor. 
Demirel'in "Çalışan al sü yoktur" dediği gün, ABD Ge 


— Üs yok, tesis vardır... 


ve özel olarak yetiş tirilmiş ajan-provokatör leri, işçi sınıfının hak arama savaşını durdurmayı, geriletmeyi başaramıyor. 

ay içinde iyice yaygınlaşan ve maden işçilerinden bankalara, otel işçilerin den basın işçilerine kadar uzanan zincirleme grevler, patronların ve MC hükümetinin uykusunu Kaçırdı. Grevleri bastırmak için sert tedbirlere girişildi. BEREÇ ve SUNGURLAR fab rikalarında olduğu gibi, işçilerin üzerine panzerler, toplum polisleri ve jJandarmalarla saldırıldı. Samsun izabe fabrikasında 23 iş- 


çi ve teknisyen tutuklandı. 


İŞÇİLER DİSK'İ İSTİYOR 


İşçi sınıfı, zincirleme grev hareketleriyle kapitalist sömürünün yükünü hafifletmek, anti - demokratik baskılardan kurtulmak ,bağlanaca— gı sendikayı. özgürce seçmek istiyor. Referandum hakkının tanınması,işçilerin temel istemlerinden biri haline geldi. 
İstanbul'da Trakya Cam fabrikasında 86, GAMAK'ta 450 işçi DİSK'e katılmak istedikleri için işten çıkarıldı. Ayrıca Ambarlı, Sungurlar, Murat Cam 

(Arkası 4. sayfada) 


ihanet 


cephesi 
9 üsler konusunda 
halkımızı 


aldatıyor 


nel Kurmay Başkanlığı (PENTA- 


GON) "Üslerdeki Amerikan ve Türk subaylarının uyum içinde çalıştıklarını" açıkladı. Üslerde çalışan 7 bin ABD perso 

(Arkası 4. sayfada) 


— Tesisterdeki üsleri kapattık 


HARUN KARADENİZ 


«Ben öleceğim, hayat devam edecek. Tarih 

bizden yana sonunda biz. 


kazanacağız.» 


Harun'u öldürdüler, halkın savaşı sürecek ! 


Cenaze törenine katılan binlerce İşçi ve öğrenci, halkın kurtuluşu 


yolunda 


ylardır dayanılmaz sancı— An içinde ölümle pençele şen yiğit bir yürek, 15 ağustosta birdenbire duruverdi ve Harun Karadeniz, ışıklı gözlerini dünyaya Kapadı. O, Türki ye halkının bağımsızlık kavga sına önce kolunu, sonra caninı armağan etti. 

Harun öldü. Hayır, düpedüz öldürüldü. 33 yaşındaki bu dal gibi devrimci, işkenceci paşaların, sıkıyönetim cellat larının kurbanı oldu. 12 Mart faşizminin, bir gün hesabı sorulacak siyasi cinayetler dos yasına, Harun Karadeniz'in de adı kanla yazıldı. 

Siyasi bir cinayete kurban giden Karadeniz'in ölümü, ülkede büyük bir üzüntüyle karşılandı. Çeşitli sosyalist partiler, demokratik kuruluşlar ve meslek örgütleri bildi riler yayımlayarak bu cinayeti protesto ettiler. Bütün devrimci, ilerici, yurtsever güçleri, Harun'un cenaze törenine katılmaya çağırdılar. 


14 meslek odası, yayımladıkları ortak bildiride, İnşa 


savaşmaya ant 


içti ! 
at Yüksek Mühendisi Harun KarTadeniz'in ölümünden, 12 Mart dönemi yöneticilerinin sorumlu olduğunu açıkladılar. Bildirinin bir bölümünde, Harun' un mücadelesi şöyle dile getirildi: 

"Harun, halkımızın kalbin- de yerini aldı. Onun nabzı, yapılan her grevde atacaktır. 
Gözleri, meydanları dolduran 


(Arkası 4. sayfada) 
İki TSIP yöneticisi tutuklandı 


urtta ilerici güçler 

üzerinde baskılar yoğun laşıyor. Sıkıyönetim şeklen kaldırılmış olmasına rağmen, sıkıyönetim koşullarını sürekli kılmak amacıyla kurulan Devlet Güvenlik Mahkeme leri, devrimcileri tutuklamaya devam ediyor. 


(Arkası 4. sayfada) 


«Kurtuluş» gazetesi satan işçiler saldırıya uğradılar 


Belçika'daki ilerici gençler saldırıyı protesto etti 


pe Al pazar günü, Brük sel'deki Emirdağ kahvesinde Kurtuluş" gazetesi satan Belçika'daki Türkiyeli İşçi — ili Birliği üyeleri saldırıya uğradı. Üç üye hafifçe yara — landı. 

Kahvedeki işçiler, 10-15 ki şilik gerici-faşist karması 


BARIŞÇI GÜÇLER HELSİNKİ'DE YENİ BİR ZAFER KAZANDILAR 


Sosyalist ülkelerin barışçı dış politikası gerginliğin azaltılmasına yardım ediyor 


vrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı tepe to lantısı, 30 temmuzda Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de açıldı. Toplantı Kararlarını içeren bir belge, aralarında 
Türkiye'nin de bulunduğu 33 


Avrupa ülkesi ile ABD ve Kana 


da tarafından 1 ağustosta imzalandı. 
Dünya kamuoyunca sevinçle karşılanan anlaşmanın genel ilkeleri şöyle: 
© Egemenlik haklarına saygı, © Kuvvet ve tehdide başvurul— maması, 

© Sınırların çiğnenmemesi, 

© Devletlerin toprak bütünlügünün korunması, 

© Anlaşmazlıkların barışçı 


yoldan çözümü, 

e Ülkelerin içişlerine karışılmaması, 

© İnsan haklarına ve temel özgürlüklere saygı, 

© Halkların kendi yazgılarını kendilerinin belirleme hakkına saygı, 

© Silahsızlanmaya ilişkin so— runların çözümü, 


Helsinki toplantısının ger çekleştirilmesi ve bu kararla 


rın çıkartılması, Sovyetler Birliği ve öteki sosyalist ül kelerin 21 yıldır sürdürdükle ri barış ve silahsızlanma savaşımının ürünüdür. 


Emperyalistler, 2. Dünya Savaşı'nda Alman Nazilerini, Japon militaristlerini Sovyet ler Birliğine saldılar. Dünyada ilk kez bu topraklarda yeşeren sosyalizmi; işçi- köylü devletini boğmak istediler. 
_Ama Sovyet halkı, faşist sürü, leri topraklarından söküp ME masını bildi. Sosyalizmin her bakımdan kapitalizmden üstün olduğunu ortaya koydu. 


Uluslararası gericilik, bu kez de yeni kurulan sosyalist ülkelerin sınırlarını tanıma- 

(Arkası 4. sayfada) 


saldırgan grubun kışkırtmala— rına kapılmadı. Saldırganlar, BTİB militanlarından hakettik leri cevabı aldılar. Avrupa Türkiyeli Toplumcular Federas yonu'nun yayın organı "Kurtuluş" gazetesinin dağıtımını. 
önleyemediler. 

BTIB Yönetim Kurulu yayımladığı bildiride, saldırının Türkiye'deki faşist tırmanı-— şın bir uzantısı olduğunu belirtti. Bildiride devamla şun lar deniyor: 

"KURTULUŞ, Avrupa'da çalı — şan işçilerimizin gazetesidir. 
Bu gazeteyi işçiler çıkarıyor, işçiler dağıtıyor. KURTULUŞ , Amerikan emperyalizmine, onun içteki uşaklarına, işbirlikçi patronlara, toprak ağalarına, bunların partilerine karşı, CHP'den TKP'ye kadar tüm ilerici güçlerin iş ve eylem bir liğini savunuyor... 

İşçi sınıfının, emekçi hal kan davasını savunan KURTULUŞ un yığınlara ulaşmasını kimse önleyemez." 

Öte yandan, Belçika'da yeni kurulan Emirdağ'lı İlerici Gençler Komitesi de yayımladı gı bir bildiriyle saldırıyı protesto etti. Tüm EFmirdağlıları BPİB ve"Kurtuluş" gazetesini desteklemeye çağırdı. 


-n $ i birliğe çağ 


ortekiz devrimi bugün çetin, karmaşık ve bunalımlı bir dönemini yaşıyor. iç ve dış gericilik, 25 Nisan'da devrilen Caetano rejiminin fa şist kalıntıları, ülkenin demokratik gelişimini ciddi biçimde tehdit ediyor. Gerici — lik, aynı zamanda Sosyalist Partisini de etkili bir araç olarak kullanmayı başarıyor. 

Portekiz'de Sosyalist Partisi 16 temmuzda hükümetten bakanlarını çekti. Hemen ar — 


dından 17-18 temmuzda Lizbon" 


da ve Oporto'da mitingler düzenleyerek anti-komünist bir kampanyaya girişti. Sosyalist Partisi bu kampanyayı, sosyalizm maskesi ardında yürütü — yor. "Özgürlük" adına, gerçek özgürlük için faşizme karşı 


en önde çarpışan Komünist Par 


tisi'ne saldırıyor. 


Sosyalist Partisi'nin bu çıkışları, faşistleri cesaret 


lendirdi. Sosyalist Partisi'— 


ni kendilerine kalkan yapan 

faşistler, ülkenin kuzeyinde Komünist Partisi'ne, sendikalara, ilerici örgütlere hemen 


her gün saldırıyorlar. Marks' 


ın, Lenin'in kitaplarını, işçi 


dırıya geçen gericil 
nist Partisi'ni ve Başbakan Vasko Gongallyeı 1 
boy hedefi seçti. Resimde, Gonçalves ilerici güçle 


rken görülüyor... 


# Dünya ilerici güçleri, 


sınıfının bayraklarını yakı - yorlar. Bugüne kadar saldırıya uğramış Komünist Partisi binası, 50'ye yaklaştı. Sosyalist Partisi yönetimi, bu o=- layların tarihsel sorumluluğu nu omuzlarında taşıyor. Sosya list Partisi yönetimi,bu sal dırıları kınayacağı yerde açıktan açığa körüklüyor.Karşı devrime yataklık yapıyor. Komünist Partisi'nin güçbirliği önerilerini sürekli geri çevi riyor. 

Portekiz devriminin en önemli özelliği, Silahlı Kuv — vetler Hareketi ile örgütlü halk yığınlarının bağlaşıklı— gıdır. Bu bağlaşıklık çözülme diği takdirde, Portekiz sosya 


ateş boyunda çarpışan Portekiz Komünist Partisi ile dayanışma içinde... 


PORTUGAL 


1974 


m Fan mi GN 


lizm yolunda güvenli adımlar». 
la ilerliyecektir. 
Karşı-devrimciler, faşistler, Portekiz'de devrimci süreci geriye döndürmek için,bu bağlaşıklığı bölmeye, Silahlı Kuvvetler Hareketi içinde ay— rılıklar yaratmaya çabalıyor— lar. Sosyalist Parti yöneti— minin sorumsuz davranışları, bu yolda faşistlerin ekmeğine yağ sürüyor. Çeşitli politik gruplar arasındaki çelişkiler Silahlı. Kuvvetler Hareketine 


de yansı.yor'. 
© Tehlike nereden geliyor? 


PKP Genel Sekreteri Alvaro Kunyal'ın belirttiği gibi, Por asıl büyük tehlike, 


tekiz'de 


devrimci sürecin, özellikle devrimci güçlerin iç bunalı -— mından geliyor. Bu günün ana 


sorunu, iktidar sorunudur. Ül 


keyi kimlerin, hangi ittifaklarla, nasıl yöneteceği sorunudur. 

Tehlikenin önlenmesi, saldırıların kararlı bir biçimde 


geri püskürtülmesine, yönetim 


deki çok merkezliliğin gide - rilmesine, yani devletin et - kinliğinin, otoritesinin sağ- 


lanmasına ve devriminin getir 


diği kazanımların kıskançlık- la korunmasına bağlıdır. 


© komünist Partisi ateş boyunda 


Bütün faşist saldırılara karşı komünistler, yılmadan savaşıyorlar. Komünist Partisi, 50 yılı aşkın savaş geleneğine uygun olarak, faşist saldırıların ilk başladığı şe hirde bir miting düzenledi.Mi tinge faşistler saldırdılar . 
Fakat komünistler tarafından geri püskürtüldüler. Başbakan Vasko Gonçalves, Lizbon'da 


bir sendika toplantısında yap. 
tagı Konuşmada, Portekiz dev- 


riminde "sahte sosyalistlere" yer olmadığını belirtti. Hal- 


Devrim kazanımları yok edilmek Devrim kazanımları yok edilmek isteniyor 


Y Gericilik kanlı saldırıya geçti 


kı, devrim kazanımlarını. koru maya çağırdı. 


© birnek dayanışma 


Portekiz Komünist Partisi ülkedeki gericiliğe karşı savaşırken, Dünya Komünist ve işçi sınıfı hareketi de Porte kizli kardeşleriyle dayanışma sını yoğunlaştırıyor. 

Fransa'da komünistler, sosyalist işçiler,dayanışmaları— nı gösteriyor. 100 kadar ay - dın, müzisyen, profesör ve ya zar, ortak bir bildiri yayımlayarak dayanışma eylemine ka taldılar. "Portekiz, Avrupa'— nın Şili'si olmamalıdır” dedi ler. E 

ABD Komünist Partisi de,ya yın organı "Daily World" gaze tesinde, Portekiz'deki CIA ajanlarını isim ve adresleriy- le birlikte açıkladı. 


Portekiz Komünist Partisi" ne bütün dünyadan gönderilen dayanışma mesajları, telgrafları, onların mücadelede yalnız olmadığını belgeliyor. Bu gün her devrimcinin, koministin kalbi Portekiz'de atıyor. 


Kızıl Yıldız Tarım Kooperatifi'ne bir gezi 


Geçtiğimiz hafta üç İTİB 
üyesi Portekiz'deydi. 25 


Nisan Hareketi'nden son- 


ra ilk işgal edilen topraklar üzerinde kurulan 


“Kızıl Yıldız Tarım Koo- 


peratifi"ne bir gezi yap 


tılar. Aşağıda, onların 


izlenimlerini sunuyoruz: 


üm dünya devrimci güçle- 

T rinin kalbinin attığı Lizbon'dayız. Sınıf savaşının, devrim ateşinin taa içindeyiz. 

Şehirde büyük bir canlılık var. İnsanların gözleri bir başka parlıyor. Hareketlerin- de bir başka dirilik görülü — yor. Caddeler, sokaklar, afiş lerle, sloganlarla donatılmış, Nereye baksanız işçilerin, as kerlerin komite toplantılarını bildiren' ilahlar görüyorsu nuz. Emperyalizme karşı, fa - şizme karşı mücadele sloganla rının yazılmadığı boş bir du- var yok gibi. 

Gazeteler, dergiler, Porte kiz Komünist Partisi'nin yayın organları kapı.ş-kapış satılıyor. PKP'nin merkezt yayı 


nı AVANTE öğlene dek bitiyor. 


Bankalar kasalarını emek -= çi halka, az topraklı köylüle re, kooperatiflere açmış. Kapılarında faizsiz tarım kredi leri dağıtıldığını gösteren a fişler asılı. Çiftlik beyleri nin topraklarını işgal eden tarım işçileri, bu kredilerle kooperatif kuruyorlar. 


“Kızıl Yıldız”yolunda 


Portekiz'de ilk tarım kooperatifi, ülkenin güneyindeki Grandola kasabası. civarında kurulmuş. Adı, "Kızıl Yıldız". 

Şimdi bu kooperatife git — mek üzere yola koyulduk. Rehberimiz bize geçtiğimiz yer - ler hakkında bilgi veriyor. 

Otobüsle, Lizbon'un güne - yindeki Tejo nehrinden geçiyo ruz. 3200 metrelik asma köprü bitmek bilmiyor. Rehberimiz; köprünün eski adının Salazar olduğunu söylüyor. Salazar, Portekiz halkına kan kusturan faşist diktatörün adı.. 25 Nisan hareketinden hemen sonra halkın isteğiyle bu ad değiştirildi. Şimdi 25 Nisan Köprü sü diye anılıyor. 

Kırsal alanlardan Stubal şehrine doğru ilerliyoruz.Reh berimiz, Portekiz'de toprakla rın dağılımı ve köylülüğün du rummu anlatıyor: 

"Kuzey Portekiz'de topraklar küçük çiftliklere, arazi— lere bölünmüş durumda. Yani küçük işletmecilik egemen. Gü ney Portekiz toprakları ise bir avuç çiftlik beyi arasın— 


« da bölüşülmüştü. Herbiri çok 


büyük ölçülere varan araziye sahipti. 


Bu topraklarda, dünyada sa 


dece Portekiz'de yetişen mantar ağaçları var. Bildiğimiz şişe mantarı, bu ağaçların ka- 


buklarından elde ediliyor.Man 


tardan kazanç sağlamak için 

çok geniş araziye sahip olmak gerekiyor. Çünkü kabukları alunan bir ağacın yeniden ka — buk bağlaması. 9 yıl sürüyor . 


Bu yüzden çiftlik beyleri, yok 


sul köylülerin elinden küçük arazilerini de almışlardı. 

Tarım işçileri ilk olarak buralarda örgütlendiler.Onların tek örgütleyicisi, yol göstericisi Portekiz Komünist Partisi idi. 

Portekiz'in üçüncü büyük 


şehri Stubal'dayız. Burası ge 


niş bir işçi yatağı. Sardalya konserve fabrikaları, Merce — des, Volkswagen otomobilleri montaj sanayi var. Türkiye'de 


Kendimiz üretip kendimiz satıyoruz, 


olduğu gibi, Portekiz'de de ulusal ağır sanayi kurulmamış. 
Emperyalizme bağımlı işbirlik çi bur ,uvazi,montaj sanayi ir le halkı aldatmış. Portekiz'- in demokratik, halktan yana hükümeti, bu montaj fabrikala rını tarım araçları üreten fabrikalara dönüştürmeyi plan lıyor. 


İşgal edilmiş topraklarda ER a a m 


Grandola'ya yaklaşıyoruz . 
Yol kenarlarında, tarla çitle rinin üzerinde "işçiler tarafından işgal edilmiş arazi"ya zı.larını okuyoruz. 

Mantar ağacı kümelerinin a rasında Kalan topraklar da de gerlendirilmiş. Yemyeşil, iyi sulanmış pirinç tarlalarını görüyoruz. Rehberimiz, şimdi artık sadece mantar ile yetinilmediğini, diğer bitkilerin de yetiştirildiğini anlatıyor. 


© ARKADAŞIMIZ, 


“KIZIL YILDIZ" TARIM KOOPERATİFİNDE 


Yolun kenarında durduk. Ütede, tarlanın ortasındaki te pede birkaç beyaz ev ile bü - yükçe bir bina görüyoruz. İşçiler, buldozerlerle çiftlikten şoseye doğru yol açıyorlar. 


Çiflikte söyleşi a 


Çiftliğe vardık. Yemek molası vermiş birkaç işçi bizi karşıladı.. Göğüslerinde Kızıl Yıldız Tarım Kooperatifi (C00 PERATIVA ESTRELA VERMELHA) ya zan rozetler vare İşçiler bizi gezdiriyor. Diğer işçilerle tanışıyoruz. 

Çiftlikte işçilerin yanısı. 
ra, onlara yardım etmeye gelen öğrenciler de var. Hem öğ reniyor, hem öğretiyorlar. Ya bancı. ülkelerden gelenler de var. Bir Fransız teknisyeniy- le tanıştık. Fransız Komünist Partisi üyesi. Tatilini boşa harcamamak, Portekiz işçile - riyle dayanışmak için burada. 
Söylediğine göre,çalışmaya ge len birkaç Alman komünisti da ha var. 

İşçilerden biri, bize şunla rı anlatıyor: 

"Bu toprakların tamamı 30 
bin hektar idi. Biz 200 kişi, 
17 şubat 1975'te 2 binyediyüz 
hektarlık bölümünü işgal edip bu kooperatifi kurduk. Şimdi 
120 kadarız. Diğerlerimiz öte 
Ki toprakların işgaline, yeni kooperatiflerin kurulmasına yardım etmeye gittiler", 

Grubumuzdan biri demokra — tik- halkçı. iktidarın yardımı nın nasıl olduğunu soruyor. 


ngola,Afrika'nın batısında 

bir ülke.6 milyon nüfusu var. Doğal kaynaklar bakımın- dan Afrika'nın en zengin ülke lerinden biri. Bu yüzden, dün yanın büyük tekelleri gözleri ni Angola'ya dikmiş bulunuyor. 
Angola'nın doğal zenginlikle- ri Amerikan, Batı Avrupa, Güney Afrika ve Japonya tekelle ri tarafından talan ediliyor. 
Emperyalist tekeller kârları- na kâr katarken, Angola halkı sefalet içinde yüzüyor. 


Angola halkı, yıllardır s6 mürgecilere karsı savaşagel - mekte. Portekiz'de faşizmin devrilmesinden sonra, Ocak 1975'de yapılan Algarve anlaş masına göre,Angola 11 Kasım ' da bağımsızlığına kavuşacak — tl. Ancak bu bağımsızlık, nasıl bir bağımsızlık olacak?Bi tün sorun burada düğümleniyor. 
Emperyalist tekeller, Angola' yı yeni-sömürğecilik yöntemle riyle sömürmeye devam etmek istiyorlar. Angola ekonomisi— nin kilit noktalarına el koymak için debeleniyorlar. Ango la'daki çatışmaların kaynağın da yatan gerçek budur. Bir yanda Angola'nın tam bağımsız lığını isteyen Angola Halk Kurtuluş Hareketi (MPLA), öte yanda bağımsızlığı engellemek, Angola'nın zenginliklerini ya bancı tekellere peşkeş çekmek isteyen Angola Milli Kurtuluş Cephesi (FNLA) ve "UNITA" ad-. 
11 sahte“Kurtuluş Örgütleri”. 
Emperyalizm, yeni—sömürgeci — lik yöntemlerini uygulayabi 1— mek için MPLA'ya karşı bu iki hareketi var gücüyle destekli yor. MPLA, Angola halkının kurtuluşu için Portekiz sömür gecilerine karşı savaşırken , FNLA va UNITA bu savaşı kös - teklemek için ellerinden gele nî yapıyorlardı. Hattâ bunlar, zaman zaman MPLA'ya karşı silahlı saldırılar düzenliyor — 


"Hükümet çiftlikleri İşgal etmemiz için bizi destekliyor. 
Zaten, toprakların işgali, Komünist Partisi'nin fikri idi. 
Bu tarım araçlarını, traktör- leri, bankalardan aldığımız faizsiz kredilerle edindik. 
Ayrıca Tarım Reformu Enstitü— sü (İnstituto de Reforma Agraria) her türlü yardımı yapıyor." 

Bir başka soru: 

— Komünist Partisi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

— Devrimci hükümetin temel direğinin Komünist Partisi ol duğunu çok iyi biliyoruz. Bize özgürlüğü, toprağı,faizsiz kredileri Komünist Partisi verdi. Sonra, burada Komünist Partisi üyeleriyle yanyanayız Canla başla çalışıyorlar. Her türlü yardıma koşuyorlar. 


İsçi Komitesi'nde e e b 


Bizi, İşçi Komitesi toplan tı salonuna götüren işçiyle yolda konuşuyoruz. Kooperatif teki yeni yaşantısını anlatıyor: "Eskiden ücretli işçi olarak bir kapitalist için çalışıyordum. Şimdi ise, kendim ve arkadaşlarım için çalışıyo rum. Çalışma isteği duyuyorum. 
Yaşamaktan tad alıyorum." 


Toplantı salonu dedikleri, eskiden kilise olarak kullanılan tek katlı binanın bir odası. Kapıdan girince tam karşıda "Kızıl Yıldız Tarım Kooperatifi'nin bir amblemi ile Komünist Partisi'nin bayrağı asılı duruyor. Sol köşe- de bir kitaplık var. 

Damalı asker şapkası giy - miş bir işçi, gülümseyerek bizi karşıladı. Kendisi İşçi Ko mitesi üyesi. Bize Kooperatifin üretimi konusunda bilgi veriyor: 


lardı. 


"Bu topraklarda işgalden önce sadece mantar ağaçları ve pirinç tarlaları vardı.Şim di bunların yanısıra üzüm, la hana, arpa, domates ve pata — tes de yetiştiriyoruz. Yakın— da meyve ve başka sebzeler de yetiştirmeyi düşünüyoruz. Ara cL, tefeci, vurguncu diye bir şey kalmadı artık. Kendi araç Jarımızla kendimiz üretip,ken dimiz satıyoruz. Şehirlerdeki büyük satış yerleriyle doğru- dan doğruya anlaşmamız var." 

— İşçi Komitesi nasıl seçili yor? Nasıl çalışıyor? 

— İşçi Komitesi seçimle gelen 15 kişiden oluşur. İçinde kadınlar da var. Komite, ida- ri, teknik ve alım-satım işle rine bakar. Her 15 günde bir toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. 

— Kadın işçilerin durumu ve genel olarak işbölümü nasıl? 

— Kadın işçilerle erkek işçi ler arasında hiçbir ayrım yok Tur. Burada "eşit işe eşit üc ret” ilkesi işler. Herkes her işi yapar. Bilmeyen de bize yardıma gelen teknisyenlerden öğrenir. Örneğin, ağaçtan mane tar çıkarmanın en ileri yönte mini onlardan öğrendik. 

Zaman bir hayli ilerlemişti, Büyük bir mücadelenin içindeki işçilere İşçinin Sesi okurlarının, tüm Türkiye devrimcilerinin coşkun selamları. 
nı ilettik. Devrimci dayanış— mamızı belirttik. Onlarla kucaklaşarak ayrıldık. 


Bu iki hareketten FNLA,Ame rika ve Çin tarafından destek 


lenmekte. UNITA'yı ise Güney Afrika tekelleri destekliyor. 
Bu iki hareket çoğu zaman MPLA'ya karşı birleşiyor. 

FNLA ve UNITA'nın MPLA' ya karşı saldırıları son günlerde yoğunlaşmaya başladı. Bu karşı-devrimci hareketler, gü cünü emperyalist tekellerden alıyor. Güçlü bir savaş geleneği olan MPLA ise Angola'daki halk yığınlarına dayanıyor. 
Dünya ilerici hareketinden ve Sosyalist ülkelerden destek ve dayanışma görüyor. Angola" da böylesi iki güç Savaşıyor. 

FNLA ve UNITA'nın saldırı hareketinin, Portekiz'deki an ti—komünist terörün başlama — sıyla aynı zamana düşmesi bir tesadüf değildir. Emperyalizm, Portekiz ve Angola'daki dev — rimci güçlere her cepheden saldırıyor. 

14 yıl Portekiz sömürgeci- 


ISPANYA 


Angola kurtuluş hareketi yol ayrımında : 


YA YENİ SÖMÜRGECİLİK, YA TAM BAĞIMSIZLIK ! 


ANGOLA 


Mao'cuların desteklediği FNLA, Angola'nın petrolünü, 


Š elmasını, kahvesini Amerika'ya böyle peşkeş çekiyor! 
amaaan mi amm nama makka a iin AA A 


ligine karşı yılmadan savaşan MPLA, bu komploları da yene — cek, ülkeyi tam bağımsızlığa 


kavuşturacaktır. Zafer, Angola halkının ve onun bağımsızlık örgütü MPLA'nın olacaktır. 


FRANKO FAŞİZMİNİN SONU GELİYOR! 


A Demokrasi savaşı yığınları sarıyor 


w 


aşist Franko rejimine 

karşı Savaş, İspanya! da geniş yığınları sarmakta. Yı-Bınsal gösteriler ,grevler bir birini izliyor. Halkın sava — şımı, Silahlı Kuvvetler İçin- deki yurtsever subayları da etkiliyor. Son günlerde 12 su bay, Demokratik Askeri Birligin üyesi olmak ve Portekiz'i ziyaret etmek gerekçesiyle tu tuklandı. İspanyol Komünist Partisi Genel Sekreteri Santi ago Carrillo, demokratik fi — kirlerinden ötürü tutuklanan bu subayları, Ispanyol halkı ile ordu arasındaki birliğin bir sembolü olarak nitelendir di. 

Londrada anti-taşist toplantı 

Öte yandan, 26 temmuz 1975 


tarihinde, İspanyol Komünist Partisi, Londra'da binlerce ki 


İNGİLTERE 


İspanya Komünist Partisi'nin Londra'da yaptığı yığınsal toplantıya binlerce anti-faşist katıldı 


şinin katıldığı bir toplantı düzenledi. Toplantıya Britan- ya Komünist Partisi adına Sek reter Yardımcısı Rauben Fal — ber ve İspanya iç savaşında çarpışmış İngiliz komünistle-— ri de katıldılar. Dayanışma konuşmalarından sonra İspanya Komünist Partisi Genel Sekreteri Santiago Carrillo söz al dı ve "Buraya İspanya'ya saldırmaya değil, onu savunmaya geldik" diye söze başladı.Car rillo, daha sonra konuşmasını şöyle sürdürdü: 


"Demokrasi havadan gelmez, onu kazanmak için savaşmak ge rekir, İşçi sınıfı, komünistler olmadan demokrasi olmaz." 

Santiago Carrillo, Franco rejimine karşı anti- faşist bir cephe hareketi olan "Demokratik Cunta" konusunda bil gi verdi ve bu hareket için- 


Komünist sendikacı 


hücrede 


DES WARREN 


15 ay önce bir grev sırasın 
da tutuklanan komünist sendikaçı Des Warren'in ser — 


tutuluyor 


best bırakılması için Britan- ya Komünist Partisi, İşçi Par tisinin sol kanat saylavları ve sendikalar, yoğun bir kampanya yürütüyor. Aynı olay Sı rasında tutuklanan ve demokra tik güçlerin mücadelesi sonun da bir süre önce kefaletle serbest bırakılan inşaat İşçi si Ricky Tomlinson da Des War ren'in kurtarılması kampanyasına aktif olarak katılıyor. 

"Shrewsbury Two" diye anılan davanın içerdeki sanığı Des Warren'e, cezaevi yöneticileri baskıyı arttırmış bulu nuyor. Komünist sendikacının hücrede tutulduğu ve kendisi- ne yerlerin temizletildiği bildiriliyor. 

İlerici örgütler, Des Warren'le dayanışmanın arttırılmasını istiyor. 


SANTIAGO CARRILLO 


de liberal monarşistlerden Ko münist Partisi'ne, işçi komis yonlarından Sosyalist Halk Partisine kadar çok geniş demokratik kesimlerin yer aldığını belirtti. 


Dünya Barış 
Konseyinin 
Cog 


«Portekiz halkıyla dayanışmayı arttıralım» 


ünya Barış Konseyi, 8 
E tosa Dir Dridici yayımlıyarak, uluslararası gericiliğin Portekiz'de tez gâhlamak istediği komplola- ra Karşı,dünya kamu oyunu uyanıklığa çağırdı. Bildiri de ayrıca, bütün ulusal barış kuruluşlarının Portekiz le dayanışmayı arttırmaları. 


istendi ve özetle şu görüşlera yar verileni 


"Dünya Barış Konseyi, bazı Batı Avrupa ülkeleri tarafından Portekiz'e karşı uygulanan ekonomik boykotu, Portekiz'in içişlerine karışma ve Helsinki anlaşması nın çiğnenmesi olarak nitelemekte ve kınamaktadır. Bu boykot, NATO'nun en gerici çevrelerinin kışkırtmaları sonucu ortaya atılmıştır. 

Portekiz'de siyasal partilere ve demokratik kuruluşlara karşı tehlikeli pro vokasyonlar yoğunlaşmıştır. 
Bu komplolar, gerici güçler tarafından önceden hazırlan mLş bir plana uygun olarak sahnelenmektedir." 


PICCADILLY'DE İŞÇİLER: “MÜCADELEYE DEVAM" 


WIMPYLER 


@ İŞLERİNİ KAYBEDEN 


KADAR DİRENMEYE KARARLI 


azetemiz dizgiye verildiği sırada Ali Salih, “London Eating Houses" kumpanyasının iflas ettiğini söyleye- 


rek bütün işyerlerini Kapattı. 


Wimpy İşçi Temsilcileri Komitesi bir bildiri yayımlayarak, bunun bir oyun olduğunu ve işçilerin bu oyuna karşı sessiz kalamayacaklarını bildirdi. Komite işçilerin haklarını korumak için sendikayla birlikte çeşitli çalışma- 


lara girişti. 


İşçiler, 1 eylül pazartesi günü lokantaların önünde toplandılar. Aynı günün akşamı Piccadiliy'de büyük bir gösteri yapıldı. İngiliz basını buna geniş yer verdi. 


Şirketi devr alan yetkililer, işçilerin ücret, tatil parası ve diğer haklarının ancak lokantalar satıldıktan sonra ödenebileceğini belirttiler. 

Bugün büyük bir toplantı yapılarak yeni gelişmeler görüşülecek ve izlenecek yol kararlaştırılacak. 


800 İŞÇİ SONUNA 


BARIŞÇI GÜÇLER 


(Başı 1. sayfada) 
dı. Bu ülkelere “soğuk harp" açtı. Basını, radyoyu, televizyonu ve bütün yığınsal haberleşme araçlarını kullana— rak sosyalizmi kötülemeye girişti. Halklardan sosyalizmin üstünlüğünü saklamaya çalıştı. 
Bütün bunlara karşı sosyalist ülkeler barış mücadelesinin başını çekti. Barıştan yana bütün güçleri bu yolda seferber etti. Eaperyalistle— rin "3. Dünya Savaşı" tehditlerini boşa çıkardılar. 
Dünyadaki güçler dengesi þarış ve demokrasiden yana degişti. Emperyalist ülkeler, sosyalist ülkelerle masaya oturup bu kararları imzalamaya mecbur kaldılar. 


Gelişen barış mücadelesi 


Mao kliğinin etkisindeki Arnavutluk yöneticileri bu konferansa katılmadılar.Bu olay, bir kez daha (o maoculuğun bölücü, bozguncu ve barışa 


karşı niteliğini gözler önüne serdi. 

Helsinki tepe toplantısı kararları, barış savaşımında büyük bir adımdır.Sosyalizmin politik alanda kazandığı önem li bir aşamadır. Bu kararla- 


LA 
"TEE. 
uu 


MP "li Köseoğlu: 
Hiç olmazsa 2 adet atom bombası yapalım 


vererek 


Köseğlu, 


rın hayata geçirilmesi, her ülkedeki barış ve demokrasi — den yana güçlerin, sosyalist- 


lerin, komünistlerin savaşımı. 


na bağlıdır. 
IKI TSIP 

YONETİCİISİ 
(Baya 1. sayfada) 

Geçen hafta içinde Türki ye Sosyalist İşçi o Partisi (TSIP) Genel Sekreteri ve "Kitle" gazetesi Yazı Işleri Müdürü Yalçın Yusufoğlu ile bu partinin Ankara İl Başkanı Ali Kar, Devlet Gü- 


venlik Mahkemesince tutukla narak cezaevine gönderildi- 


ler. 


Bilindiği gibi bir süre önce de "Kitle" gazetesinin yazı işleri müdürlerinden Ilhan Eryılmaz ile "Gerçek" gazetesi sahibi Tektaş Ağeoğlu sıkıyönetim tarafından tutuklanmışlardı. 

TSIP Genel Başkanı Ahmet Kaçmaz İstanbul'da bir basın toplantısı düzenleyerek partisi üzerinde son günler de artan anti — demokratik baskıları protesto etti. 


Yığınsal grev seli bütün 


(Bası 1. sayfada) 


Sanayii,Üç Som ve Termo-Buhar işyerlerinde, sayıları 1500'ü aşan işçiler, aynı istemlerle direnişe geçtiler. 

İTÜRK-İŞ ÇÖZÜLÜYOR 

Grevler, direnişler bir yandan da TÜRK- İŞ'i sarsıyor. 
Bu konfederasyon içindeki görüş ayrılıklarını sertleştiri yor. 100 bin üyeli Genel-iş Sendikası, TÜRK — İŞ'ten kesin olarak ayrıldı. Oleyis'in de aynı yolu izleyeceği belirtiliyor. 

Öte yandan, TÜRK—İŞ'e bağ- 
11 sendikaların tabanında önemli kaynaşmalar gözleniyor. 
Zonguldak'ta TÜRK —İŞ'e bağlı 
10 bin kömür işçisi direnişe 
geçti. Kozlu kömür ocakları - nın İncir Harmanı ve Uzun Meh met ocaklarında çalışan İşçiler, ikramiyelerinin ödenmemesi ve Zonguldakspor klübüne ücretlerden zorla bağış kesil mesini protesto ederek ocakla ra inmediler. Direnişi kırmak isteyen sendika başkanı Mehmet Tezer'i ise kovdular. 


PROVOKASYONLAR SÖKMÜYOR 


Halk düşmanı hükümet, işçi direnişlerine bir yandan panzerlerle saldırırken, bir yan dan da ajanlarını ortalığa sa larak işçileri kışkırtmak, mü cadeleyi amacından saptırmak istiyor. Bu tertiplerin en açık örneği, BEREÇ Fabrikasın- daki direniş sırasında tezgâh landı. Patron, işçileri DİSK'e bağlı Petkim-Iş Sendikasından kopararak MİT'in denetimindeki Kimsan - İş Sendikasına girme- ye zorladı. Bu sözde sendika, eski polis müdürlerinden Ilgız Aykutlu, AP'li bir avukat ve 12 Mart işkencecilerinden emekli bir general tarafından yönetilmektedir.Siyasi polis- le içli-dışlıdır. Kimsan — İf in niteliği, CHP İstanbul say lavı Alı Topuz tarafından basına açıklanmıştır. 


İşçiler patrona boyun eğmi yerek, polislerin yönetiminde ki sendikaya karşı direnişe geçtiler. Direniş başarıyla sürerken, Kirkor Aluç adlı bir provokatör, polislere ateş açtı. Bunu bahane eden polis, panzerlerle işçilere saldırdı. 


Her geçen gün çığ gibi büyü .yen işçi direnişleri, bu tertiplerin sökmediğini ve sökme yeceğini gösteriydr. Işçi sınıfı, başı çeken en devrimci güç olarak, haklı mücadelesi- ni kararlı, tutarlı ve yürekli bir biçimde sürdürüyor. 


© TOPLUM POLİSLERİ GREVCİ İŞÇİLERE SALDIRIYOR 


Okuma hakları çiğnenen 


öğrenciler açlık grevi yaptı 


o 4 haziranda, Federal Al — 

manya'nın Göttingen ve Köln şehirlerinde Üniversite— ye Giriş Sınavına katılan bin Türkiyeli öğrencinin sınavları iptal edildi. 

Göttingen'deki sınavda küçük bir maocu grup karışıklık çıkarttı. Kışkırtmalara giriş ti. Olayı bahane eden gerici sınav komisyonu, sınavı yaptır madı. 

Köln'de ise normal olarak yapılan sınavlar iki hafta sonra Üniversitelerarası Öğ - renci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÜSYM) tarafından bir takım sudan nedenlerle geçersiz sayıldı. 

Okuma hakları ellerinden a lanan öğrenciler, 19 temmuzda Batı Berlin Teknik Üniversite sinde bir toplantı yaptılar . 
"Sınavları İptal Edilen Öğren ciler Dayanışma ve Direniş Ko mitesi"ni oluşturdular. Komite,micadele hedefleri olarak şunları saptadı: 


(Başı 1. sayfada) 

neli hâlâ Türkiye'de. Anperyalizmin "güvenilir" sözcülerin den "TIME" dergisi, “Türk hü- 


kümetinin verdiği Karardan, 7 
bin ABD teknisyeninin etkilen meyeceğini" bildirdi. 

Ote yandan MC hükümeti “Üsleri kapattık" diyedursun, el altından yeni Amerikan üsleri kuruluyor. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı üç köyün topraklarına hükümetçe elkonularak buralara üs inşa- 


At GÖZÜM SEYREYLE DÜNYAYI 


SOVYETLER PORTEKİZİN İGİŞLERİNE KARIŞIYOO.. / 


dün bir demeç 


“Türkiye'nin atom bombasına sahip olması gereğini savunduklarını” belirtmiştir. 


PORTEKİZ 


sına başlandı. Burjuva basını bu olaydan hiç söz etmedi.Top raklarına elkonan köylülerin girişimiyle,CHP Tekirdağ saylavı Yıimaz Alparslan konuyu Meclise getirdi. 

Bu olay, İhanet Cephesi Hükümeti'nin ikiyüzlülüğünü bir kez daha açığa çıkardı. 

Tepkiler büyüyor 


Bütün bu gelişmeler, halkımızın gözünden kaçmıyor. De mokratik görüşlü yüzbinlerce 

taş, “Kahrolsun emperya— 

izm", "Üsler sökülmelidir", “NATO'ya Hayır" diye haykırı— yor. Çeşitli parti, sendika ve demokratik kuruluşlar, hal kın bu anti-emperyalist çıkış larını destekliyor. Türkiye Komünist Partisi Merkez Komi tesi organı ATILIM gazetesi — nin temmuz sayısında, bu anti- emperyalist dalgadan, silahlı kuvvetlerin de etkilendiği be lirtiliyor. ATILIM'ın yazdığı. 
na göre "Yurtsever subaylar , hükümete, yurdumuzdaki üsle - rin kaldırılması, Türk Silahlı Kuvvetlerinin NATO'dan geri alınmasını içeren bir ra — por sunuyor. Hükümet bu raporu hasıraltı ediyor." 

” Halkımızın isteği, üslerin bütün personeliyle birlikte sökülüp atılması, ikili kölelik anlaşmalarının yırtılması, NATO'dan çıkılmasıdır. Böylesi bir politikayı ise ancak demokratik bir halk iktidarı gerçekleştirebilir. 


İŞÇİNİN SESİ 


SAHİBİ 


.INGILTERE TURKİYELİ 


— Gttingen'deki öğrencile re yeni bir sunav hakkı tanın malıdır. 

— Köln'de yapılan sınavlar geçerli sayılmalıdır. 

Bu istekleri gerçekleştir— mek amacıyla 50 kadar öğrenci, 
30 temmuzda 3 günlük açlık 
grevi yaptı. ÜSYM'ye, Milli E gitim Bakanlığına ve Danışta- ya başvuruldu. Toplanan imza— lar gönderildi. 

Komite, yayımladığı bildirilerle maocuların gericiler- le üstüste düşen kışkırtıcı eylemlerini protesto etti. Bü tün ilerici, demokratik kişi ve kuruluşları dayanışmaya ça gırdı. 


—— eo —— 


HARUN KARADENİZ 


(Bası 1. sayfada) 


kalabalıkların gözleri ile be raber sevinç yaşları dökecektir. Yurtsever oüniversite gençliğinin dudakları, onun dudakları ile birlikte ses ve recek; ölümü, zindancıların, sermayenin terazisi ile adalet dağıtanların, kontr-geril lacıların kâbusu olacaktır.” 


Cenaze töreni 


Harun Karadeniz'in 16 ağus tosta İstanbul'da yapılan cenaze törenine binlerce işçi ve öğrenci katıldı.Aralarında CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in de bulunduğu yüzlerce tanınmış kişi ve kuruluş çelenk gönderdi. Cenaze törenine katılanlar, yol boyunca "Ka atil İktidar","Bağımsız Türki ye" "Kahrolsun Faşizm" gibi sloganlar bağırıp devrimci marşlar söylediler. Cenaze alayına sızmak isteyen osivil polisler, görevli gençler tarafından kovuldu. 

Harun'un bayrağa sarılı ta butu, toprağa verildiği Karacaahmet Mezarlığı'na kadar el ler üzerinde taşındı. Tabutu başında yapılan konuşmalardan sonra, törene katılan binlerce yurtsever, hep bir ağızdan şu andı içtiler; 

"Halkın bağımsızlık, kurtu luş ve sosyalizm kavgası yolunda yılmadan ,bıkmadan, kork madan, kanımızın son damlası- 


na kadar savaşacağız." 


Harun yaşayacak! 


Harun Karadeniz, halkın da vasına gönül vermiş bir yurtseverdi. İşçilerin, emekçile—- rin dostuydu. Bu dostluğun be delini hayatıyla ödedi. Ama Harun boşuna ölmedi. Halkımız bu yiğit evlâdını dajma saygıyla anacak, genç kuşaklar, bu fedakâr gencin davasını ya şatacaklardır. 

Harun öldü. Halkın sürüyor. 


savaşı 
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